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Kinderen in Kibera
Kibera is een grote sloppenwijk in Nairobi, de 
hoofdstad van Kenia. Veel mensen wonen er dicht 
op elkaar in kleine hutten. Het is niet fijn om er te 
wonen. Sommige kinderen hebben niet eens een huis 
en leven op straat. Dan hebben ze vaak geen eten. 

Help mee
Maar de mensen in Kibera zorgen wel voor elkaar en 
voor de kinderen zonder ouders. Wil jij meehelpen? 
Door wat van je zakgeld in dit spaarzakje te doen, 
kunnen meer kinderen in Kibera geholpen worden 
met eten en een plek op een school. Dank je wel!

Missio Kinderen
Missio Kinderen helpt kinderen over de hele wereld 
en dit jaar speciaal kinderen in Kibera.

Kijk ook eens op onze website www.missiokids.nl 

Stop jouw geld in dit zakje.
Geef het af op school

of in de kerk.
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