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Inleiding 
In deze brochure vindt u suggesties voor een viering in het weekeinde van 
Missiezondag 22 oktober: informatie over Libanon, enkele gedachten voor 
een preek bij de zondagslezing en gebeden voor in de viering. Deze brochure 
is ook te downloaden van onze website, in een pdf-bestand. Als u de 
brochure in een word-bestand wilt hebben, kunt u een e-mail sturen aan: 
missio@missio.nl

Missio en Missiezondag
Missio is het katholieke solidariteitsfonds van de wereldkerk. Missio Nederland 
is onderdeel van de internationale Pauselijke Missiewerken en draagt bij aan 
de verkondiging van het evangelie, de pastorale zorg in de armste geloofsge-
meenschappen, de opvang en scholing van kwetsbare kinderen en de opleiding 
van priesters, diakens en catechisten. De jaarlijkse collecte op Missiezondag 
dient niet verward te worden met andere missionaire projecten. Het centrale 
solidariteitsfonds van Missio ondersteunt ook die bisdommen en parochies 
die geen directe verbinding hebben met geldgevers. Missiezondag is vooral 
het feest van de solidariteit. We vieren dat we deel zijn van een wereldwijde 
gemeenschap van mensen die verantwoordelijkheid voor elkaar neemt. Die ver-
antwoordelijkheid wordt concreet in de wereldwijde collecte, die Missiezondag 
tot de grootste solidariteitsactie van de katholieken maakt.

Campagne 
Missio voert de campagne voor Wereldmissiemaand dit jaar onder 
de titel ‘Met brandend hart’. Het is afkomstig uit het verhaal van de 
Emmaüsgangers uit het evangelie van Lucas en het thema van de 
Boodschap voor Missiezondag van paus Franciscus.

Meer informatie kunt u vinden op www.missio.nl

Libanon

Libanon
Libanon was voor christenen in de regio lange tijd een veilige haven. Het 
enige land in het Nabije Oosten waar ze geen minderheid vormen en waar 
geen staatsgodsdienst is. Maar de laatste jaren is het land van de ceders 
in een ongekende crisis beland. De Libanese munteenheid heeft 98 procent 
van haar waarde verloren. Een groot deel van de middenklasse kwam onder 
de armoedegrens terecht. De staat is nog slechts een façade, overal is 
corruptie. Dagelijks verlaten mensen het land, onder wie veel christenen. 
Inmiddels is naar schatting nog slechts een derde deel van de bevolking 
christelijk.

Libanon vangt veel Syrische vluchtelingen op, die in kampen moeten leven.
De explosie in de haven van Beiroet in 2020 was de spreekwoordelijke 
druppel die de emmer doet overlopen. Omdat de staat niets doet, proberen 
kerkelijke en religieuze gemeenschappen er te zijn voor de mensen. Zij 
verlaten het land niet, zij blijven, om een bron van hoop te zijn.
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Parochie St. Maron
Zo willen de parochianen van de parochie St. Maron na die explosie iets doen 
voor de mensen in hun buurt. Van de overheid is niets te verwachten. De 
pastoor van de parochie, Richard Abi Saleh, komt met het initiatief ‘drames et 
miracles’ (drama’s en wonderen): “We gaan op bezoek bij de mensen, luis-
teren naar hun angsten. We zijn er. We bidden met hen. We huilen en lachen 
met hen.”

Danielle Aramouni is een van de vele vrijwilligers die in de wijk op bezoek 
gaan en zorgen voor warm eten en medicijnen. Danielle: “Voor mij is mijn 
werk geen baan, het is een missie. Als je mensen ziet die hulp nodig hebben, 
ga je naar ze toe en helpt.”

Syrische vluchtelingen
Veel Syriërs zijn vanwege de burgeroorlog naar Libanon gevlucht. Ze leven 
veelal in opvangkampen, zoals in Deir el-Ahmar, de Bekavallei. De zusters 
van De Goede Herder geven in hun sociaal centrum les aan Syrische vluchte-
lingenkinderen. Voor de kinderen is het de enige kans op onderwijs, want ze 
mogen niet naar de Libanese staatsscholen. Ook krijgen de kinderen psycho-
logische hulp. 

In een arme wijk van Beiroet staat het Huis van Licht en Hoop (Beit el-Nour). 
De mensen in dit centrum bekommeren zich om gemarginaliseerde jonge 
mensen in de wijk. Vooral meisjes en jonge vrouwen vinden hier steun. In de 
kleine school van het huis zijn twee schoolklassen. De meeste kinderen zijn 
Syrische vluchtelingen, maar ook Libanese kinderen uit arme gezinnen. 
Zo krijgen zij een kans op een betere toekomst.

Enkele gedachten voor een preek 
bij de lezing van de zondag Matteüs 22,15-21
Het zijn gevleugelde woorden geworden die in het evangelie van vandaag 
staan: Geeft aan de keizer wat de keizer toekomt, en aan God wat God 
toekomt. 

Met deze uitspraak maakt Jezus een onderscheid tussen het terrein van 
de politiek en dat van de religie. God, aldus Jezus, concurreert niet met 
wereldlijke machthebbers. Goddelijke macht en wereldlijke macht zijn niet op 
hetzelfde niveau aan het werk en volgen een eigen logica.

In onze geseculariseerde samenleving lijkt het onderscheid tussen politiek 
en religie vanzelfsprekend. De scheiding van kerk en staat is vastgelegd in de 
grondwet en dat is een groot goed. We zien immers in landen waar één religie 
tot staatsgodsdienst wordt uitgeroepen, dat aanhangers van andere religies 
worden gediscrimineerd, onderdrukt en vervolgd.

De laatste jaren zien we in ons land steeds meer dat religie, geloof iets is 
geworden voor achter de voordeur, een privéaangelegenheid. Toch neem je 
je geloof elke dag mee bij alles wat je doet. Ons geloof kan zich niet laten 
reduceren tot een apolitieke kern. Als christenen worden we door het gebod 
van de naastenliefde opgeroepen ons voor andere mensen in te zetten en 
diegenen te helpen die in nood zijn. Ook paus Franciscus benadrukt dat 
het bij naastenliefde niet alleen gaat om directe leniging van de nood, maar 
ook om “de inzet […] die gericht is op het zo organiseren en ordenen van de 
samenleving dat de naaste zich niet in de ellende bevindt” (Fratelli tutti, 186).

Libanon is een land dat geen staatsgodsdienst kent en geen meerderheidsre-
ligie, heel bijzonder voor een land in het Nabije Oosten. De bevolking bestaat 
in gelijke delen uit maronitische christenen, sjiitische moslims en soenniti-
sche moslims. Het politieke systeem moest daarom evenredig ingedeeld wor-
den om zo een vreedzaam samenleven mogelijk te maken. Nog altijd worden 
de hoogste ambten verdeeld over de grootste religieuze groepen, dat is in de 
grondwet zo geregeld. Het staatshoofd moet een maronitische christen zijn, 
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de premier een soennitische moslim en de parlementsvoorzitter een sjiitische 
moslim. Het lijkt een goede vorm voor politieke samenwerking in het multire-
ligieuze land, maar blijkt in de praktijk toch eerder uit te gaan van wantrouwen 
tegenover aanhangers van een andere religie. De crisis in Libanon is ook een 
gevolg van dit politieke systeem. In het samenspel van politiek en religie kan 
het niet alleen gaan om proporties en ambten, maar op de allereerste plaats 
om een handelen dat het welzijn van de gehele gemeenschap tot doel heeft.

In Libanon zien we nu dat de staat door corruptie niets doet voor de inwo-
ners. Daarom zetten onder andere kerken zich in voor het algemeen welzijn. 
Zij worden gemotiveerd door hun geloof in Jezus Christus en zijn voorbeeld. 
Zo waren het de mensen in de parochie van St. Maron in Beiroet die na de 
explosie in de haven in 2020 hun verwoeste wijk ingingen om te kijken wie er 
hulp nodig had.

Geeft aan de keizer wat de keizer toekomt, en aan God wat God toekomt. 
Deze woorden van Jezus betekenen niet een oproep tot een apolitiek geloven. 
In tegendeel. Hij roept ons juist op om ons in te zetten voor de armen en 
gemarginaliseerden. Een dergelijke inzet is altijd een inzet voor de gemeen-
schap en het algemeen welzijn.

Veel mensen, ook christenen, verlaten Libanon, maar velen willen ook heel 
bewust blijven. Hanna Rahme, aartsbisschop van het bisdom Baalbek Deir 
el-Ahmar zegt het aldus: “Wij zijn toch als christenen hier om te getuigen van 
Christus, en toch niet alleen maar om ons om de christenen te bekommeren.” 
Christenen hebben de opdracht alle mensen in het land bij te staan, niet 
alleen hun ‘eigen groep’. Een belangrijke en moedige boodschap, niet alleen 
voor Libanon.

Elementen voor een viering

Openingswoord
Het is vandaag Missiezondag en op alle continenten vieren katholieke gelovi-
gen hun wereldomvattende gemeenschap in gebed en solidariteit.
Dit jaar besteden we aandacht aan de christenen in Libanon. Veel inwoners 
verlaten hun land vanwege de ongekende crisis die Libanon al jaren teistert. 
Syrische vluchtelingen komen er juist naar toe, gevlucht voor de burgeroorlog 
in eigen land. Er zijn ook mensen die heel bewust wel blijven. Hun hart brandt 
van naastenliefde en van de missie daar te zijn waar mensen in moeilijkheden 
zijn. Zij zijn een bron van hoop voor anderen. Zoals een van de vrijwilligers in 
de parochie van St. Maron in Beiroet het kernachtig zegt: “Als je mensen ziet 
die hulp nodig hebben, ga je naar ze toe en helpt.” 

Openingsgebed

Goede God,
Maak ons opmerkzaam voor de nood 
van de mensen in Libanon en overal
waar we verdriet en lijden ontmoeten.
Open onze oren en onze harten voor degenen
die lijden onder geweld en bedreiging,
onder armoede en discriminatie.
Maak ons ook ontvankelijk voor
de verhalen van hoop
die vertellen van toewijding en goedheid,
van de moed om te dienen
en de gave om lief te hebben.
Schenk ons uw boodschap van hoop,
uw woord van bevrijding.
Dat vragen wij U 
door Jezus Christus, onze Heer. Amen.
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Lezingen

Jesaja 45,1.4-6
1 Tessalonicenzen 1,1-5b
Matteüs 22,15-21

Voorbeden

Goede God,
overal in de wereld zijn mensen nodig, 
die zich voor anderen inzetten.
Vol vertrouwen bidden wij U:

Voor alle jonge mensen in crisisgebieden,
dat zij moed en perspectieven vinden,
om in hun land te blijven
en het weer op te bouwen.

Voor alle kinderen die geweld ervaren,
dat zij hulp ontvangen
en opnieuw vertrouwen krijgen.

Voor allen die angstig en eenzaam zijn,
dat zij mensen vinden
die hun gemeenschap en liefde schenken
en het gevoel, niet alleen te zijn.

Voor allen die gevlucht zijn,
dat zij een nieuw thuis vinden.

Voor alle vrijwilligers,
dat zij de vreugde
die zijn aan hun inzet beleven
niet verliezen.

Goede God, Schepper van de wereld,
Wij leggen U onze zorgen en onze hoop voor.
Help ons te groeien tot 
een wereldwijde geloofsgemeenschap
van eenheid en verscheidenheid.
Dat vragen wij U door
Jezus Christus, onze Heer.
Amen.

Aankondiging van de collecte

De collecte van Missiezondag is onderdeel van de solidariteitsactie in alle 
ongeveer 3.000 bisdommen over de hele wereld. Op alle continenten volgen 
de gelovigen de oproep van paus Franciscus om kerkelijke hulpprojecten 
in de armste landen van de wereld, zoals bijvoorbeeld in Libanon, te onder-
steunen. Stelt u zich eens voor: als slechts tien procent van alle katholieke 
gelovigen daaraan meedoet, dan betekent dit dat over de hele wereld meer 
dan 120 miljoen mensen meedoen. Wij nodigen u uit, vandaag deel te nemen 
aan deze solidariteitsactie met uw bijdrage. Samen kunnen we veel tot stand 
brengen. Hartelijk dank.

Tip: Als u op de Wereldmissiedag van de kinderen (weekend van 7 en 8 
oktober) de spaarzakjes uitgedeeld hebt, kunt u ze nu laten inzamelen 
door de kinderen.



10 11

Slotgebed  

Goede God,
Leid ons naar de verten,
naar de verscheidenheid van mensen en culturen.
Laat U zien in hun tradities,
liederen, dansen en verhalen.
Wees bij ons als we elkaar ontmoeten.
Wees bij ons als we met elkaar spreken
over vreugde en verdriet,
geloof en twijfel, over U.
Leid ons naar de verten, God,
en daar aan voorbij.
Amen.

Zegenbede

Goede God,
laat ons nu gesterkt door deze viering
uiteen gaan en vol levensvreugde
de taken die U ons heeft toebedacht vervullen.

Laat ons nooit die mensen vergeten,
die lijden onder grote armoede en ongerechtigheid, 
zoals ook veel mensen in Libanon.
Mogen onze gebeden en gaven van vandaag
bijdragen aan een verbetering van hun leven.

God zegene en behoede u op al uw wegen.
In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.

Gebed uit Libanon

God, ik dank u voor uw goedheid.
Dank, dat u mij in de zwaarste tijden,
waarin niets goed lijkt te gaan,
met uw vrede en zorg omringt.

Dank voor uw onwankelbare liefde,
wanneer de wereld om ons heen onzeker wordt.
Als onder het dichte dak van een ceder
voel ik mij bij u geborgen.
Ik weet, dat u zich om mij bekommert
en mijn hand vasthoudt.
Ik vertrouw erop dat u de as van mijn verleden
in schoonheid verandert
en de tijden van verdriet in vreugde.
Behoed mijn hart en versterk mijn innerlijke vrede.
Door uw bescherming zullen mijn angsten
de macht over mij verliezen.

Heer, richt mijn ogen op de hoop
die wij in u vinden, en op de zekerheid,
dat u onze toekomst bent.
Amen.

Marianne Awaraji, Libanon

© teksten: Missio Nederland/Missio Aken  |  © foto’s: H. Schwarzbach
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1. Kind in nood

2. Scholing

  3. Pastorale vorming

4. Parochievrijwilligers  
     helpen

missio.nl

5. Parochiegemeenschap 
     opbouwen

  6. Hun kerk steunen

  7. Onze kerk 
      inspireren
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