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Gebed uit Libanon

God, ik dank u voor uw goedheid.
Dank, dat u mij in de zwaarste tijden,
waarin niets goed lijkt te gaan,

met uw vrede en zorg omringt.

Dank voor uw onwankelbare liefde,
wanneer de wereld om ons heen
onzeker wordt.

Als onder het dichte dak van een ceder
voel ik mij bij u geborgen.

Ik weet, dat u zich om mij bekommert
en mijn hand vasthoudt.

Ik vertrouw erop dat u de as van

mijn verleden

in schoonheid verandert

en de tijden van verdriet in vreugde.
Behoed mijn hart en versterk mijn
innerlijke vrede.

Door uw bescherming zullen mijn angsten
de macht over mij verliezen.

Heer, richt mijn ogen op de hoop
die wij in u vinden, en op de zekerheid,
dat u onze toekomst bent.

Amen.
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