Libanon

Libanon is een klein land in het Nabije Oosten. De
hoofdstad is Beiroet. Het ligt helemaal aan de oostkust
van de Middellandse Zee. In het zuiden grenst het aan
Israél en in het noorden en oosten aan Syri€. Libanon
wordt wel het land van de ceders genoemd. Deze
boom komt veel voor en is het symbool van het land.
Je ziet de ceder ook op de Libanese vlag.

De laatste jaren gaat het niet goed met het land.

Het geld is bijna niets meer waard. Veel mensen zijn
arm. De regering doet niet veel voor hen. Elke dag
verlaten mensen Libanon om in Europa of de
Verenigde Staten een beter leven te vinden. Maar er
zijn ook mensen die naar Libanon toekomen. Zij zijn
gevlucht voor de burgeroorlog in het buurland Syrié.
Zij wonen vaak in kampen. Ook kinderen wonen daar.

Alles werd nog erger in augustus 2020. Toen was er
een enorme ontploffing in de haven van Beiroet.

Er vielen meer dan 200 doden en 6.500 gewonden.
Huizen, kerken en andere gebouwen werden verwoest.

Gelukkig zijn er mensen die de handen uit de mouwen
steken en helpen.
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“We waren net begonnen met de avondmis in de kerk. Ineens
was er een enorme ontploffing waardoor alles ging trillen. De
ramen barstten. De deuren van de ingang kwamen voor het
altaar terecht. Het dak kraakte en stortte in. Maar het plafond
en de muren van de kerk bleven gelukkig staan. Het is nog een
wonder dat er in de kerk geen slachtoffers zijn gevallen.”

De mensen van de parochie willen helpen. De vrijwilligers

en de pastoor vormen een werkgroep. De pastoor noemt de
groep ‘drama’s en wonderen’. Want er gebeuren veel verdrietige
dingen. Door de ontploffing zijn mensen hun huis kwijtgeraakt.
Velen hebben bijna geen geld meer en zijn erg arm. Er zijn veel
eenzame oude mensen.

Maar mooie en goede dingen zijn er ook. Danielle Aramouni is
vrijwilliger bij ‘drama’s en wonderen'’. Ze gaat vaak op bezoek
bij oude en eenzame mensen. Ze brengt dan eten mee, dat
anderen in de parochie hebben klaargemaakt. Danielle luistert
naar wat de mensen vertellen en bidt met hen. Zo voelen ze
zich minder alleen. Danielle zegt: “Als je mensen ziet die hulp
nodig hebben, ga je naar ze toe en help je hen.”
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In Deir el-Ahmar staat een groot opvang-
kamp voor mensen die gevlucht zijn uit
Syrié. In dat buurland van Libanon is het
al jaren oorlog. De kinderen zijn met hun
ouders meegekomen en sommigen zijn
hier zelfs geboren.

Van de regering mogen de kinderen niet
naar de scholen van de staat. Daarom
hebben zusters van de kerk daar iets

op bedacht. De kinderen kunnen bij hen
les krijgen. Soms gaan de kinderen naar
een huis van de zusters, soms komen de
zusters naar het opvangkamp.

De kinderen hebben nare dingen mee-
gemaakt in de oorlog. En nu hebben

ze geen eigen huis, maar wonen in een
kamp. Daar kunnen ze over praten met de
zusters.
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In een arme wijk van Beiroet staat het
Huis van Licht en Hoop (Beit el-Nour).
Ook hier krijgen Syrische jongens en
meisjes les. In de kleine school van het
huis zijn twee schoolklassen. Ook andere
kinderen uit arme gezinnen kunnen hier
naar school gaan.




Wat kun jij
doen voor de
kinderen in

Libanon?

Kijk ook eens
op onze website
www.missiokids.nl

In het eerste weekend
van oktober vieren we
in de katholieke kerk
Wereldmissiedag van de kinderen. Dit jaar
is dat op 7 en 8 oktober. Overal ter wereld
helpen kinderen andere kinderen. Dat doen
ze door van hun zakgeld een beetje opzij te
leggen en in het spaarzakje van Missio te
doen. Dat kun jij ook doen! Dit jaar helpen
we de kinderen in Libanon.
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